
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 42, zondag 3 september 2023 
                                                                                     

LITURGIE                 
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst 212: 1, 2, 3, 5 – Laten wij zingend deze dag beginnen  
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 66: 1, 2 – Breek, aarde, uit in jubelzangen 
Bemoediging en Groet 
Lied 66: 5 
Gebed van inkeer 
Loflied 146c: 1, 5, 6 – Alles wat adem heeft love de Here 
Vieren met kinderen 
Muziek: Allerleukste liedje (Make Some Noise Kids) -> tekst op bladzijde 3 
Lezing OT: Jeremia 1: 4-10 (NBV) 
Lied 780 – In de schoot van mijn moeder geweven 
Lezing NT: Lucas 4: 21-30 (NBV) 
Muziek: Wie ben jij (Veldhuis & Kemper) -> tekst op bladzijde 3 
Preek 
Orgelspel 
Lied 500: 1, 2, 3 – Uit uw verborgenheid 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1e       Kerk in actie Werelddiaconaat: Israël 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied 802: 1, 2, 4 – Door de wereld gaat een woord 
Zegen 
Allen: Amen 

 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9:30 uur    Sixtuskerk  
Voorganger:   Ds. Martha Kroes 
Ouderlingen:   Dirk-Jan Volbeda, Loziena Bakker 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Aansteken kaars:  Diaken van dienst 
Lector:    Sietske van der Ploeg 
Organist:    Gerrit de Vries    
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 

- na afloop van de dienst is er ook koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk! 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 

Toelichting collecte: KIA Werelddiaconaat: Israël  

Jongeren leren meer over mensenrechten 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal 
onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte 
diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op 
een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.  

Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op rekening: 
NL89 ABNA 0457 4574 57 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ’collecte Israël’.  
 
 
  Dinsdag 5 september        inleveren kopij B&B 17.5 
            (voor de periode van 15 september tot 13 oktober) 

  Zaterdag 9 september 13:30 - 17:00 uur    Tsjerkepaad - Sixtuskerk 

  Maandag 11 september 19:30 uur    Moderamen 

  Zondag  17 september       Kerkdienst in de Sixtuskerk.  
   Voorganger is ds. Anneke Wouda uit Nooitgedacht. 
   Aanvang 9:30 uur. Na afloop is er koffiedrinken. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sinds dit voorjaar hangt er een AED aan de 
buitengevel van de Terebint. Het is fijn om te zien 
dat in onze dorpen steeds meer AED's beschikbaar 
komen, zodat in geval van een hartstilstand er een 
AED in de buurt is. 
 

Binnenkort organiseert de EHBO-vereniging 
Sexbierum een cursus reanimatie met AED. 
 

In één avond leer je hoe jij met de AED levens kunt 
redden.  
 

Basiscursus reanimatie met AED 
Wanneer: vrijdag 22 of 29 september 2023 
Tijdstip: 19.30 – 21.15 uur 
Waar: bijgebouw Terskflier, Tsjerk-Hiddesstrjitte 27 
Kosten: € 15,- inclusief koffie, thee en wat lekkers 
 

Geef je snel op 
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen en vol=vol. 
Stuur een e-mail naar ehbosexbierum@gmail.com, 
of een whatsapp naar 06 - 520 74 102 
 

Hartslag.nu 
Ook helpen we je die avond met het aanmelden bij 
Hartslag.nu. Het landelijk systeem waarbij je bij 
noodgevallen in de buurt via de meldkamer van 112 
een oproep krijgt om te helpen. Deelname aan 

Hartslag.nu is niet verplicht.    
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TEKSTEN LIEDJES YouTube  

 
TEKST Allerleukste liedje (Make Some Noise Kids) 
 

Ik ken een heel leuk liedje 
En het maakt me blij 
Het is vaak op de radio 
En past heel goed bij mij 
Het liedje blijft zo hangen 
't Is een leuke melodie 
Maar het gaat ook ergens over 
Nee, vervelen doet het niet 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" 
 

Dit liedje maakt me happy en, echt 
Het voelt zo goed 
Het maakt mij altijd vrolijk 
En geeft mij weer nieuwe moed 
En zit ik er doorheen 
Dan zet ik mijn speakers aan 
Dan luister ik dit liedje 
En kan ik er tegenaan 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 
Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
 

 

 

Wie ben jij... 

Jij weet al wat ik zeggen wil 
Al zeg jе niks, al blijf je stil 
Vraag ik aan jou hoe jij het ziet 
Ik weet het niet 

Wie ben jij... 

Hoe zou het zijn als je morgen weer vrij zou zijn? 
Wie zou bij wie willen zijn? 
Wie tilt jou op en wie krijgt jou klein? 
Wie zouden wij morgen zijn? 

Wie ben jij... 

TEKST Wie ben jij? (Veldhuis & Kemper) 
 

Een half woord was ooit genoeg 
Eén blik zei meer dan ik je vroeg 
Waar ik naar zocht dat vond jij al 
Jij brak mijn val 
Je was ver weg, je was dichtbij 
Jij was de andere helft van mij 
Wij wisten alles van elkaar 
Was het maar waar 
 

Wie ben jij? 
Wie ben ik, wie zijn wij? 
Wie ben jij? Wie zijn wij? 
 

Ging ik m'n gang, liet jij me vrij 
Als ik te bang was, jij bij mij 
Zelfs toen ik niet meer verder wou 
Hield ik van jou 

 

 

 

Want God zegt over jou over mij 
Iets bijzonder en dat maakt mij blij 
Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog 
Mooier dan de regenboog 
Dieper dan de oceaan 
Is hoeveel Ik van je hou 
Maak je dus geen zorgen meer 
Elke dag ben Ik er weer." 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen 
Ja, het geldt dus ook voor jou: 
'Je bent niet meer alleen' 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet 
Herinner je dan telkens weer: 
'Hij maakt alles goed' 

Want God zegt over jou… 
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